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Beste trouwe voorwoord-lezers,

Als je buiten staat, je ogen dichtdoet en héél héél
héél goed luistert, dan hoor je het al. De zomer
roept. Ze is op komst! En ze brengt het leukste
scoutskamp mee! Jippie!

We mogen echter niet vergeten om ook van de
prachtige lente te genieten. Daarom zijn
zondagnamiddagen ideaal om te komen ravotten
tussen de ontwakende natuur onder een
verwarmend zonnetje. Dus kijk zeker naar de
takprogramma’s en schrijf de data in jullie agenda! 

Over belangrijke data gesproken: dit weekend is het
zover: onze knotsgekke-mega-super-leuke-
fantastische BINGO en onze epische (meer woorden
heeft die niet nodig) DUO PARTY! Kom vrijdag de
coolste prijzen winnen of kom zaterdag uw graafste
dansmoves boven halen. 

Tot snel! 
Stevige linker, 
Gidsen Sint-Katrien

Voorwoord



Poolshoogte
25/04: BINGO-avond, vanaf 19u14 
26/04: DUO PARTY, vanaf 21u

10/05: spaghettislag + jincafé
24/05: zaterdagavond-vergadering
31/05: zaterdagavond-vergadering

APRIL

MEI

07/06: zaterdagavond-vergadering
14/06: zaterdagavond-vergadering
22/06: zomerontbijt
22/06: laatste vergadering (let op: dit kan
per tak verschillen!

JUNI

JULI
19/07-31/07: scoutskamp voor jins
21/07-24/07: scoutskamp voor AKABE
21/07-31/07: scoutskamp voor kabouters,
joka’s, jogi’s en gidsen
26/07-31/07: scoutskamp voor kapoenen 



Formatie 
Wetten
Uniform
Regels



Formatie
Jonggidsen, gidsen en jins

De machtigste koning van storm en van wind,

is de arend geweldig en groot. 

De vogels, zij sidd'ren en vluchten van angst,

voor zijn snavel en klauwende poot. 

Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts,

dan verschrikt hij de dieren ermee. 

Ja, we zijn de heersers der aarde, 

de koningen van de zee. 

Tiralalaa, tiralalaa, tiralalaa, tiralalaa. 

Hey hey! 

Ja, wij zijn de heersers der aarde,

de koningen van de zee. 

Joka’s

Wij werpen ons op het vijandige schip, 

als een wegslingerende speer. 

De kanonen dreunen en 't geweer knalt rondom, 

en de enterbijl hakt keer op keer. 

En reeds zakt de vlag van de vijand omlaag,

overwingsgeroep klinkt alom. 

Lang leve de bruisende zee, 

lang leve de zeeroverij. 

Tiralalaa tiralalaa tiralalaa tiralalaa 

Hey hey! Lang leve de bruisende zee, 

lange leve de zeeroverij.



Kabouters

Kabouters lopen, lachen, roepen, bulderen en zingen 

Zij proesten, dansen, hollen, tieren, vallen om en springen. 

Zij klappen in de handen 

*klap klap klap klap klap*. 

Zij toeteren in het rond 

*toet toet toet*. 

En zijn ze dan opeens heel moe 

dan vallen ze op de grond. 

Kapoenen

Elke zondag komen wij, 

samen opgewekt en blij, 

naar het kapoenenlokaal, 

om te spelen spelen spelen.

Met z'n allen zij aan zij, 

zondag is een feest voor mij, 

en we maken veel kabaal, 

wij gaan spelen spelen spelen.

Nu nog netjes in de rij, 

scouting dat is iets voor mij,

schrijven ons eigen verhaal, 

door te spelen spelen spelen.

GOED OEFENEN EN UIT

VOLLE BORST MEEZINGEN

TIJDENS ONZE FORMATIE!



Wetten
Kapoenen

Ik ben een kapoen en ik beloof fijn samen

met de andere kapoenen te spelen. 

Kabouters

Ik zeg wat ik voel,

gruwel van vals gezwets.

Ik bereik eerlijk mijn doel,

zonder dat ik iemand kwets.

Ik respecteer alles wat leeft

en de kracht die leven geeft.

Ik voel me één met de wereld om me heen,

houd niet van nep

en deel alles wat ik heb.

Want niemand is alles,

niemand is niets,

iedereen is altijd iets. 

Joka’s

Wij, joka’s, willen samen een stap zetten. 

Een stap naar samen spelen en genieten. 

Een stap naar anderen. 

Een stap in en naar de natuur. 

Een stap met respect en verdraagzaamheid. 

Een stap in alle eerlijkheid en oprechtheid. 

Een stap richting zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Een stap ‘scouting’. 



Jonggidsen

Wij zijn jonggidsen 

We wagen het avontuur 

We zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar. 

We willen samen werken en beslissen 

We zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen. 

Zelf zet ik al eens de eerste stap 

Ik help graag waar ik kan. 

Ik wil winnen en kan verliezen. 

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal. 

Gidsen

Een gids is eerlijk 

Een gids eerbiedigt de overtuiging van anderen

Een gids maakt zich nuttig 

Een gids is een vriend van allen 

Een gids is vriendelijk en hoffelijk 

Een gids kan gehoorzamen 

Een gids is open voor de natuur en is

milieubewust 

Een gids houdt vol 

Een gids is ijverig 

Een gids is zelfbewust en heeft eerbied voor

zichzelf en anderen

Jins en leiding

Wij zijn gidsen.

Elk met een eigen verhaal.

Iedereen kan erbij.

We gaan samen op verkenning en durven

tuimelen in het leven.

De natuur is onze troef.

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.

We spelen een spel dat niet luchtledig is

in een vrije tijd die niet vrijblijvend is. 



Uniform
Akabe en kapoenen

Blauw-gele das (€10)

Blauwe gidsen Sint-Katrien t-shirt (€11) 

Kabouters, joka’s, jonggidsen, gidsen, jins en leiding

Blauw-gele das (€10) 

Blauwe gidsen Sint-Katrien t-shirt (€11)

Groene scoutsshort/rok 

Grijze kousen 

Beige scoutshemd met correcte tekens

Groepslintje 
Beloftetekens(onder de schoudernaad van

rechtermouw) 

(onder groepslintje)

(boven rechter borstzak)

(op het flapje v/d linker borstzak) 

Takteken

Belangrijk 

Alleen de aangeduide tekens zijn verplicht voor leden. De tekens

die op het hemd staan maar die niet zijn aangeduid door een pij l

zijn enkel verplicht voor leiding !  



Opmerkingen bij ons uniform!

Jaartekens van voorbije jaren en andere tekentjes mogen op

de achterkant van het hemd. Er mag niet getekend of

geschreven  worden op de voorkant van het hemd, op de

achterkant mag dit wel en kan je dus jouw totemnamen

schrijven of tekenen!

De tint van de grijze kousen maakt niet uit,  maar het mag

geen printje of glitter bevatten. 

Bij  koud weer mag een lange groene scoutsbroek gedragen

worden of een zwarte  kousenbroek onder de rok (ook weer

geen glitter of printje).

In het verleden was het niet verplicht om je scoutsshort/rok

te dragen op zaterdagavond vergaderingen. Vanaf dit jaar

kom je gewoon in volledig  uniform  naar de scouts, zowel op

zaterdag als op zondag! (tenzij  anders meegedeeld op

voorhand)

Waar kan je dit vinden? 

De hopper: www.hopper.be 

Aan het lokaal:  tweedehandsspullen kopen en verkopen



Regels
bij Gidsen Sint-Katrien

KAMP
Vanaf de kabouters gaan de leden 10 dagen op kamp, altijd van

21 juli tot 31 juli. Kapoenen gaan 5 dagen op kamp en komen 26

juli toe. Het akabe-kamp start op 21 juli, maar eindigt al op 24 juli.

Het is niet de bedoeling dat leden later toekomen of vroeger

worden opgehaald. Dit gaat gepaard met heel wat nadelen en laten

we dus niet toe. 

Wanneer er volgens u toch een geldige reden bestaat om uw kind

vroeger op te halen of later af te zetten, mag u een mailtje sturen

naar groepsleiding@gidsensintkatrien.be. We bespreken dit dan

op de eerstvolgende groepsraad.



Regels
bij Gidsen Sint-Katrien

TOTEMISATIE
Wat is totemisatie?

Totemisatie is een gebruik binnen scouting waarbij na het afleggen van een opdracht

(of meerdere) een totem wordt gegeven. Deze totem weerspiegelt de

eigenschappen, talenten en persoonlijkheid van de persoon in kwestie. Op die manier

erkent en waardeert de totemisatie mensen binnen een groep en het is ook een kans

voor een individu om aan de groep te laten zien wat hij/zij kan verwezelijken.

Totemisatie is binnen scouting een ‘recht’ voor allen. Wanneer iemand zijn/opdracht

niet tot een goed einde brengt, kan leiding beslissen om toch een totem te geven

voor getoonde inzet. In andere gevallen volgt een tweede kans, meteen na de niet

volbrachte opdracht. Een totem krijg je natuurlijk niet zomaar, maar wie echt inzet

toont, heeft er recht op.

Totemisatie bij Gidsen Sint-Katrien

Jonggidsen leren samenwerken, engagement tonen en zich inzetten voor anderen. Ze

ontdekken stilaan wat scouting echt inhoudt. Bij de gidsen bouw je dit engagement

verder uit.

Bij Gidsen Sint-Katrien geven wij onze totems niet zomaar. Wij verwachten een zekere

inzet en aanwezigheid van onze totemisanten. Om een goede totem te kunnen geven,

wil de leiding de totemisant zo goed mogelijk kennen.

Hieruit volgen onderstaande regels:

Doorheen het scoutsjaar moet de totemisant aanwezig zijn op 3/5 van de

vergaderingen (hier wordt regelmatig een update van verstuurd). 

De totemisant moet zeker voor het 2de jaar op rij meegaan op kamp om een

totem te kunnen krijgen, de totemisant moet dan ook een volledig kamp aanwezig

zijn.

Met vragen kan u terecht bij de takleiding: jogileiding@gidsensintkatrien.be of

gidsenleiding@gidsensintkatrien.be



Affiches











tourlokaal@scoutingkatelijne.be 

@Scoutslokalen 
Vossevelden

Scouts Jan Breydel & Gidsen Sint-Katrien 

RETROKOERS
 

ZATERDAG 
20 SEPTEMBER 2025

JEUGD KOERS: 14U30
VOLWASSEN KOERS: 15U

LIVE MUZIEK 18U-21U

13U-23U30
ETEN - DRINKEN - KINDERANIMATIE



Materiaalverhuur
Tenten, speelmateriaal, karren, tafels,

banken, bestek, borden...

Mail naar

verhuur@gidsensintkatrien.be



DE
MATERIAALPLOEG

zoekt
Knutselspullen:

Krijt
(gekleurd) Papier
Parels, kralen
Stiften
Verf
Scharen 
Crêpepapier

Andere spullen:
Borstels
Schuppen
Aftrekkers
Speelkaarten
Beamer 

Heb je thuis nog één van deze spullen die je

toch niet meer gebruikt, geef dan een
seintje aan:

materiaalploeg@gidsensintkatrien.be 

De leden en leiding zijn jullie dankbaar!



Heb je hulp nodig bij een feest, klusje of
iets anders? Wij, jins van Gidsen Sint-
Katrien en Scouts Jan Breydel, helpen

graag tegen een kleine vergoeding om ons
buitenlands kamp te financieren!

Helpende handen
nodig?

Contacteer ons via
jinleiding@gidsensintkatrien.be



Takprogramma’s





Kapoenenprogramma



Verdien elke week een bloemetje voor een mooi boeket
Knip het bloemetje uit als je de opdracht hebt

volbracht en maak het boeket bloemen volledig!

Zaterdag 24 mei (18-20): maak een tekening voor

iemand

Zondag 11 mei (14-17): ga naar buiten en maak een

boeketje bloemen voor je mama/ oma om

moederdag te vieren! 

Zondag 18 mei (14-17): geef een complimentje aan

iemand

Zondag 4 mei (14-17): doe een klusje voor iemand



Zaterdag 7 juni (18-20): geef vandaag minstens 3

mensen een dikke knuffel!

Zaterdag 14 juni (18-20): dans op je favoriete liedje

Zaterdag 31 mei (18-20): vertel een mopje en laat

iemand lachen

Zondag 22 juni laatste vergadering (meer info volgt

nog): maak een klein kaartje met iets moois over

jezelf, bijvoorbeeld: "Ik ben lief" of "Ik kan goed

tekenen!" en plak het mee bij je boeket







DE JOKA
JUNGLE



Zondag 4 mei
14:00-17:00

Zondag 11 mei
14:00-17:00

Zondag 18 mei
14:00-17:00

zaterdag 24 mei
18:00-20:00

zaterdag 31 mei
18:00-20:00

zaterdag 7 juni
18:00-20-00

zaterdag 14 juni
18:00-20-00

zondag 22 juni
laatste vergadering!!





🌞

🌻

⛺

🌠

💕

🐛





Jintroductie
Wij gaan Jan-Breydel achterna en ook wij stellen onze jins voor op

een leuke manier. Maak kennis met de 15 meisjesjins van dit

scoutsjaar doorheen de flapuiten van dit jaar! Voor de 8

jongensjins van 2007 verwijzen wij u graag door naar het

befaamde boekje van Jan Breydel, de Kadodder :)

We maken in deze flapuit kennis met deze 5 jins: Putter,

Berglemming, Klipdas, Dingo en Katoenstaart. Lees en geniet! 



Montere Putter

Wat wou je als kind later worden?

Het liefje van Niels (nu nog steeds).

Wat houdt je ‘s nachts wakker?

Brownies die roepen om gebakken te

worden in een pan op het vuur. 

Tegen wie zou je het liefst sorry

zeggen? En waarom? 

Heel misschien zou ik sorry zeggen om

vals te spelen, maar dan zou ik te veel

mensen moeten aanspreken. 

Wat is je favoriete activiteit op de

scouts?

Genieten.

Wat is je grootste angst? 

Schupje (ons dierbaarste kind) die

ontvoerd wordt door Jan Breydel en

misschien een heel klein beetje een

angst voor spinnen. 

Wat zie je in de toekomst?

Marty McFly van Back to the Future.

Wat was je beschamendste moment? 

Ik denk dat het vanzelfsprekend is dat ik

dit niet in de flapuit ga zetten.

Hoe ruik je?

Strikvraag? Met je neus.

Hoe oud voel je je op dit moment?

Te jong om volgend jaar leiding te worden.

Waar praat je graag over? 

Scouts, duhhh.

Wat is je dierbaarste bezit? 

Mijn hart dat alle herinneringen meedraagt

(kwestie van toch een vraag serieus te

beantwoorden he).

Wat stoort je het meest aan ons

scoutsuniform? 

De t-shirts die elk jaar langer worden

(binnenkort is het niet meer nodig om een

rok aan te doen).

Wat maakt je ongelukkig?

Wetende dat na 13 weken, 1 dag, 5 uur,

27 minuten en 56 seconden het

scoutsjaar alweer voorbij is.

Hoe sluit je af? 

Doei druif.

‘Heel misschien zou ik

sorry zeggen om vals

te spelen, maar dan

zou ik te veel mensen

moeten aanspreken’ 



Vurige Berglemming

Wat is je grootste angst?

In een bus zitten in de bergen.

Wat is je onhebbelijkste

karaktertrek?

Koppig zijn.

Wat is je bijgeloof? 

De grond tikken op dubbel uur.

Hoe kom je tot rust? 

Dutjes. 

Wat is je foutste guilty pleasure?

Salami met speculoospasta.

Welke eigenschap stoort je het

meest bij anderen?

Niet sociaal zijn.

Wat is je favoriete geur?

Mango body butter van de body shop.

Wat maakt je ongelukkig?

Koud weer!!

Noem één ding dat de kwaliteit van

je leven zou verbeteren.

Elke dag UV 8.

Wat wou je als kind later worden? 

Mama en dierenarts.

Wat is je dierbaarste bezit?

Mijn katten.

Wat was vanochtend je eerste

gedachte? 

Ik wil niet naar school (het is nu 14u en ik

lig rustig in mijn bedje ;)). 

Wat is je favoriete zintuig? 

Oren - muziek luisteren. 

Is het belangrijker om lief te hebben of

geliefd te worden?

Lief hebben! 

Als je terug kon gaan in de tijd,

waarheen zou je gaan? 

Naar de baarmoeder.

Zeg het eens, vertel nog eens iets. 

Nog 72 dagen tot jinreis en nog 88 dagen

tot kamp! 

DILEMMAVRAAG 

Nooit meer Duoparty of nooit meer Bingo?

Hoe sluit je af? 

JOEJOEEEE

‘Nog 72 dagen tot

jinreis en nog 88 dagen

tot kamp!’  



Speelse Klipdas

Wat wou je als kind later worden?

Als kind wou ik Tivoli overkopen en een

camping tussen de dieren maken. 

Wat is je foutste guilty pleasure?

Komkommer met choco eten. 

Wat was je grootste teleurstelling? 

Dat we nog steeds geen

nachtdropping hebben gedaan. 

Wat is je favoriete geur?

De geur van het gras in de lente, nadat

het geregend heeft.

Hoe kom je tot rust?

Door muziek te luisteren.

Wat is je bijgeloof?

Geesten ;))

Wat was vanochtend je eerste

gedachte? 

KOFFIE.

Wat zou je superkracht zijn als

vleesgeworden stripheld?

Mensen hun gedachten lezen.

Wat zie je in de toekomst?

Als bejaarde ga ik nog steeds mee op

kamp als fourage.

Waarom scouts? 

Duh?

Wie schuift aan aan je droomdiner?

Winnie The Pooh en dan diepe gesprekken

voeren.

Wat was je beschamendste moment?

In het station van Antwerpen van de trap

vallen en helemaal tot beneden glijden.

Mijn schenen doen nog steeds pijn.

Van welke gewoonte zou je graag af

willen?

Studeren op het toilet.

Wat stoort je het meest aan ons

scoutsuniform?

Het hemd, dat vergeet ik overal mee te

nemen, zelfs op kamp.

Wat is je favoriete activiteit op de

scouts? 

Dropping en nachtspel. 

DILLEMAVRAAG

Nutelle of Kwatta op kamp.

Hoe sluit je af? 

Doedels!

‘Als bejaarde ga ik nog

steeds mee op kamp

als fourage’ 



Kolderieke Dingo
Meest geniale, gepaste uitspraak:

Wie heeft die piketten er nu weer fout

ingeklopt!!

Wat is je meest nutteloze talent? 

De microgolf afzetten 1 seconde voor

dat die afgaat. 

Tegen wie zou je het liefst sorry

zeggen? En waarom?

Neusbeer, voor die ene keer op

tweedaagse toen ik mijn bord vol

spaghetti in haar bottinnen liet vallen. 

Wat was je grootste teleurstelling?

Het stoeltjesprotest verliezen en

daardoor op balken moeten zitten op

kamp.

Wat houdt je ‘s nachts wakker? 

Welke soort hagelslag ik de volgende

ochtend op mijn boterham ga doen. 

Hoeveel vind je jezelf waard? 

6 chocolade crème koeken, 9

worteltaarten en 4 sultana koeken.

Wat was je beschamendste

moment?

De kampdans niet leren op kamp en

vervolgens gefilmd worden tijdens de

kampdans aan de lokalen. 

Wat ben je je ouders verschuldigd?

Heel veel geld. 

Wat is je vroegste herinnering?

‘De pannenkoekenmachine’ op

kapoenenkamp. 

Wat is je bijgeloof?

Een geluks-ijsje eten voor elk examen. 

Welke levende persoon bewonder je het

meest? Een waarom? 

Sinterklaas, omdat hij zoveel geld heeft

om cadeautjes te kopen. 

Waarom scouts?

Mama en papa wouden een kinderloos

namiddagje. 

Wat is je meest effectieve

openingszin?

Geloof je in liefde op het eerste gezicht, of

moet ik nog een keer langslopen?

Hoe sluit je af? 

Seg dag eh! 

‘Geloof je in liefde op het eerste gezicht, of

moet ik nog een keer langslopen? ’ 



Katoenstaart
Meest geniale, gepaste uitspraak:

Scouts is eigenlijk wel een sekte.

Wat wou je later als kind worden? 

Ik wou als kind heel graag

buitenhuisarchitect worden, ik

tekende in mijn vrije tijd voor heel de

familie nieuwe huisplannen. 

Wat is je foutste guilty pleasure? 

Oude kinderseries en films terugkijken

in de vakantie.  

Noem één ding dat de kwaliteit van

je leven zou verbeteren. 

Ik denk dat het zo handig is om te

kunnen vliegen, dit zou mijn leven echt

makkelijker maken.

Welke eigenschap stoort je het

meest bij anderen? 

Als mensen geen respect hebben voor

anderen en niet vriendelijk zijn. 

Welke stopwoordjes of zinnetjes

gebruik je veel? 

Ik zeg veel te vaak ‘eiketuut’, ik weet

niet eens of het woord echt bestaat.

Wat zou je superkracht zijn als

vleesgeworden stripheld? 

Ik zou echt graag willen teleporteren, want

dat zou mij zoveel tijd besparen. 

Als je terug kon gaan in de tijd,

waarheen zou je dan gaan? 

Ik zou graag willen tijdreizen naar de oude

Grieken, om daar dan wat te pottenbakken

met Griekse filosofen.

Wat is je favoriete activiteit op de

scouts?

Ik vond de doop als gids echt megaleuk en

bruinezeep vergaderingen vind ik ook echt

megaleuk! 

Wat stoort je het meest aan ons

scoutsuniform?

De grijze sokken, ik vind dat echt echt heel

saai en ik zou graag is glittersokken

aandoen. 

Waarom scouts?

Omdat scouts gewoon geweldig is en

beter dan de Chiro. 

DILEMMAVRAAG

Liever met alle dieren kunnen praten of

alle talen van de wereld kunnen spreken?

Hoe sluit je af? 

Een stevige linker! 

‘Liever met alle dieren

kunnen praten of alle

talen van de wereld

kunnen spreken?’ 



Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen 

Q 03 297 37 34 

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag 

Gesloten 10:00-12:00 &
12:30-18:00 10:00-12:00 &
12:30-18:00 10:00-12:00 &
12:30-18:00 10:00-12:00 &
12:30-18:00 10:00-12:00 &
12:30-17:00 Gesloten 

Bestel je een pakje vanuit de regio Mechelen dan kan je het afhalen bij onze collega’s
van de Banier te Mechelen (Onze-Lieve-Vrouwestraat 34, 2800 Mechelen). 


