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Voorwoord

Happy 
2024 

Zonder scouts is zondag ook maar gewoon zo’n dag 

Zo’n dag waarbij de zorgen naar je hoofd stijgen 

En ze je op het eind van de week bijna klein krijgen 

Maar algeluk is zondag daar dan snel genoeg 

Want zondag is een dag 

Waarop alles kan en alles mag 

Op kamp sluiten we af met een avondlied 

Hopen dat niemand in de lach schiet

Ik ben al klaar voor de ochtenddamp 

Van 2024, het toekomstige epische kamp 

Hopelijk zijn jullie klaar 

Voor een vet goei nieuw jaar

Bruisende Merel 



Poolshoogte
Zaterdag 06/01: Schaatsen  

Zaterdag 24/02: Thema-avond 

Zondag 25/02: GEEN vergadering, want thema-avond 

Weekend van 1 maart: Groepsweekend 

Zondag 31/03: GEEN vergadering, Pasen 

Zondag 07/04: GEEN vergadering, paasvakantie  

Zondag 14/04: Vergadering van 14u tot 17u

Vrijdag 26/04: Bingo-avond!  

Zaterdag 27/04: Duoparty!  

Zondag 28/04: GEEN vergadering, want druk bezig met

de opruim van Bingo en Duo

(meer info volgt nog via mail)



Hoogtepunten  

Kabouterweekend

Sint op bezoek

Touwtje trek tegen de jongens (en

wij zijn gewonnen!! (maar ssht, de

jongens willen dat niet toegeven

;))



De kabouters deden hun uitgestelde belofte! 

Akabe ging ook op weekend



Formatie, 
wetten en 
uniform 



Joka's 

Wij werpen ons op het vijandige schip, 

als een wegslingerende speer.

De kanonen dreunen en 't geweer knalt rondom,

en de enterbijl hakt keer op keer.

En reeds zakt de vlag van de vijand omlaag,

overwingsgeroep klinkt alom.

Lang leve de bruisende zee,

lang leve de zeeroverij.

Tiralalaa tiralalaa tiralalaa tiralalaa

Hey hey!

Lang leve de bruisende zee,

lange leve de zeeroverij.

De machtigste koning van storm en van wind,

is de arend geweldig en groot. 

De vogels, zij sidd'ren en vluchten van angst,

voor zijn snavel en klauwende poot.

Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts,

dan verschrikt hij de dieren ermee.

Ja, we zijn de heersers der aarde,

de koningen van de zee.

Tiralalaa, tiralalaa, tiralalaa, tiralalaa.

Hey hey!

Ja, wij zijn de heersers der aarde 

De koningen van de zee. 

Formatie
Jonggidsen, gidsen en jins 



Kabouters 

Kapoenen

Kabouters lopen, lachen, roepen, bulderen en zingen

Zij proesten, dansen, hollen, tieren, vallen om en springen.

Zij klappen in de handen *klap klap klap klap klap*.

Zij toeteren in het rond *toet toet toet*.

En zijn ze dan opeens heel moe dan vallen ze op de grond. 

Elke zondag komen wij,

samen opgewekt en blij, 

naar het kapoenenlokaal, 

om te spelen spelen spelen.

Met z'n allen zij aan zij,

zondag is een feest voor mij,

en we maken veel kabaal,

wij gaan spelen spelen spelen.

Nu nog netjes in de rij,

scouting dat is iets voor mij,

schrijven ons eigen verhaal,

door te spelen spelen spelen.



Wetten
Kapoenen

Joka’s 

Kabouters

Ik ben een kapoen en ik beloof fijn samen met

de andere kapoenen te spelen. 

Wij, joka’s, willen samen een stap zetten. 

Een stap naar samen spelen en genieten. 

Een stap naar anderen. 

Een stap in en naar de natuur. 

Een stap met respect en verdraagzaamheid. 

Een stap in alle eerlijkheid en oprechtheid. 

Een stap richting zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Een stap ‘scouting’. 

Ik zeg wat ik voel,

gruwel van vals gezwets. 

Ik bereik eerlijk mijn doel,

zonder dat ik iemand kwets.

Ik respecteer alles wat leeft 

en de kracht die leven geeft. 

Ik voel me één met de wereld om me heen,

houd niet van nep

en deel alles wat ik heb. 

Want niemand is alles,

niemand is niets, 

iedereen is altijd iets. 



Jonggidsen 

Gidsen 

Wij zijn gidsen.

Elk met een eigen verhaal. 

Iedereen kan erbij.

We gaan samen op verkenning en durven

tuimelen in het leven.

De natuur is onze troef.

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. 

We spelen een spel dat niet luchtledig is 

in een vrije tijd die niet vrijblijvend is. 

Wij zijn jonggidsen 

We wagen het avontuur

We zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar. 

We willen samen werken en beslissen

We zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen.

Zelf zet ik al eens de eerste stap

Ik help graag waar ik kan. 

Ik wil winnen en kan verliezen. 

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal. 

Een gids is eerlijk

Een gids eerbiedigt de overtuiging van anderen

Een gids maakt zich nuttig 

Een gids is een vriend van allen 

Een gids is vriendelijk en hoffelijk

Een gids kan gehoorzamen 

Een gids is open voor de natuur en is milieubewust 

Een gids houdt vol 

Een gids is ijverig

Een gids is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en anderen.

Jins en leiding 



Kabouters, joka’s, jonggidsen, gidsen, jins en leiding 

1.Blauwe-gele das (€10) 

2.Blauwe gidsen t-shirt (€11)

3.Groene scoutsshort/rok 

4.Grijze kousen 

5.Beige scoutshemd met correcte

tekens

Uniform
Kapoenen en Akabe

1.Blauwe-gele das (€10)

2.Blauwe gidsen t-shirt (€11) 

Groepslintje 

Jaarteken

Beloftetekens(onder de schoudernaad van
rechtermouw) 

(onder groepslintje)

(boven rechter borstzak)

(op het flapje v/d linker borstzak) 

Takteken

Alleen de aangeduide tekens zijn verplicht voor leden. De

tekens die op het hemd staan maar die niet zijn aangeduid door

een pij l  zi jn enkel verplicht voor leiding. 

Jaartekens van voorbije jaren en andere tekentjes mogen op de

achterkant van het hemd. 

Er mag niet getekend of geschreven worden op de voorkant

van het hemd, op de achterkant mag dit wel en kan je dus je

totemnamen schrijven.



Waar kan je dit vinden? 

De hopper: www.hopper.be 

Aan het lokaal:  tweedehandsspullen kopen en verkopen 

Opmerkingen:  

De tint van de grijze kousen maakt niet uit,  maar het mag geen

printje of glitter bevatten. 

Bij  koud weer mag een lange groene scoutsbroek gedragen

worden of een zwarte  kousenbroek onder de rok (ook weer geen

glitter of printje).  

In het verleden was het niet verplicht om je scoutsshort/rok te

dragen op zaterdagavond vergaderingen. Vanaf dit jaar kom je

gewoon in volledig  uniform  naar de scouts, zowel op zaterdag

als op zondag! (tenzij  anders meegedeeld op voorhand)



‘Kennismaakjin’
Ohja, we gaan Jan-Breydel nadoen! Jippie. Dit jaar hebben we 6

meisjesjins (om kennis te maken met de jongensjins wijzen wij

u graag door naar de Kadodder!) en we beginnen met deze 3

toppers!  

Stilgenietende Danta

Stralende Specht

Integere Kongoni



Stilgenietende Danta

‘Wie niet waagt, 

niet wint’

Wat maakt je ongelukkig?

De oorlog in de wereld Wat is je favoriete zintuig?

Mijn orenWat is je favoriete

activiteit op de scouts?

Blackbox en dropping

Waar ben je trots op?

Mijn doorzettingsvermogen

Wat wou je later als kind worden?

Dierenverzorgster in de dierentuin

Welke eigenschap stoort

je het meest bij anderen?

Arrogantie

Hoe oud voel je je op dit moment? 

15

Is het belangrijker om lief

te hebben of geliefd te

worden?

Ik denk geliefd te worden

Meest geniale, gepaste uitspraak?

Wie niet waagt, niet wint

Wat is je grootste angst?

Vallen in het openbaar

Wat is je favoriete geur?

Kaneel

Hoe sluit je af?

Ik hoop dat ik kon helpen

Waar zou je het liefst zijn op dit

eigenste moment? 

Kroatïe

DILEMMA

Liever doof of blind?

Waarom scouts?

Ik wou een avontuurlijke

hobby en veel nieuwe vrienden

maken.

Wat is je dierbaarste bezit?

Familie en vrienden

Wat was je beschamendste moment?

Uitschuiven op een drukke straat



Stralende Specht
Wat is je onhebbelijkste

karaktertrek?

‘Heeft er eigenlijk

iemand mooie voeten?’

Ik ben heel koppig. Als iets

mij niet aanstaat zal je het

merken. 

Wat is je grootste angst?

Alleen zijn in het donker en

stinken!! Sorry maar hoe

eng is dit? En wie wilt er

omgaan met stinkende

mensen?
Wat wou je als kind later

worden?

Ik wou altijd mega graag

mama worden, omdat ik zelf

een perfect voorbeeld had!

Wat je foutste guilty pleasure?

Ik denk de serie ‘gossip girl’. Ik ben er overlaatst aan

begonnen en ben nu al helemaal verliefd op de

dagelijkse drama!

Wat vertel je normaal

nooit aan vreemde

mensen over jezelf? 

Dat ik mijn neusvleugels

kan bewegen.

Wat is je grootste teleurstelling?

Mijn kerstrapport in het 4de middelbaar. Je kan het

waarschijnlijk al raden, maar het was niet zo goed.

Wat is je meest

effectieve openingszin?

Ben jij een jas zonder

mouwen? Want je maakt

men body warmer. 

Wat is je meest nutteloze

talent?

Ik kan heel goed

komkommers schillen.

Met welk deel van je uiterlijk ben je het

ongelukkigst?

Ik denk dat dit mijn voetjes zijn. Heeft er eigenlijk

iemand mooie voeten? 

Wat zou je superkracht

zijn als vleesgeworden

stripheld?

Teleporteren natuurlijk. Hoe

handig is dat?!

Wie schuift aan aan je droomdiner? 

Waarschijnlijk koning Filip. Hoe cool is het als je die

mag ontmoeten?! Volgens mij is dat echt ne

grappige mens. 

Wat stoort je het meest aan ons scoutsuniform?

De grijze sokken. Ik weet niet hoe het komt, maar

die verdwijnen altijd in ons huis. 

Zeg het eens, vertel nog eens iets

Twijfel je om naar de scouts te komen? Niet

twijfelen en gewoon gaan, dat is de beste beslissing

van uw leven!! 

DILEMMA 

Altijd natte sokken of altijd

een natte onderbroek?



Integere Kongoni
Wat is je grootste angst?

Mijn grootste angst is toch wel sterven

op elke mogelijke manier. 

‘Ik heb er veel, maar

overgeven voor de Aldi is

toch de ergste’

Wat wou je later als kind graag

worden?
Ik wilde vroeger poetsvrouw worden.

Welke levende persoon bewonder je

het meest? En waarom? 

Malala Yousafzai, ze vecht voor de rechten

van de vrouwen in landen waar vrouwen

bijna geen rechten hebben. 

Wat is je favoriete geur? 

Vanille, dat rijkt altijd goed

DILEMMA

In je winterjas met sjaal in de woestijn of in

je zwemkleding in een winterstorm?

Wat is je favoriete activiteit op de

scouts?

Kookvergaderingen zijn altijd toch wel

gezellig, goed eten en muziek, wat wil

je meer? 

Wat is je favoriete zintuig?
Proeven, want met al het lekkere

eten in deze wereld :)

Wat stoort je het meest aan ons

scoutsuniform? 

Eigenlijk niets, maar het hemd zit

niet altijd zo goed.

Als je terug kon gaan in de tijd,

waarheen zou je gaan? 

Naar Engeland in tijd van Victoria,

omdat de rijken toen mooie jurken

draagden. (Eigenlijk wil ik stiekem

gewoon Brigerton meemaken in

het echt)

Welke eigenschap stoort je het meest

bij anderen? 

Mensen die denken dat ze de baas zijn

over alles en iedereen. 

Hoe oud voel je je op dit moment? 

Fysiek 17, maar mentaal vele ouder, want

ik zit graag thuis met een goed boek of een

film. 
Wat was vanochtend je eerste

gedachte?

Wie maakt hier zoveel lawaai in dit

huis om 6u ‘s morgens?

Wat was je beschamendste moment?

Ik heb er veel, maar overgeven voor de Aldi

is toch de ergste. 

Wat was je vroegste herinnering?

Mijn eerste scoutskamp aka

stormkamp. Ik kan mij die hele avond

nog goed herinneren!



Affiches 



DE
MATERIAALPLOEG

zoekt
Knutselspullen:

Krijt
(gekleurd) Papier
Parels, kralen
Stiften
Verf
...

Andere spullen:
Borstels
Schuppen
Aftrekkers
Fluohesjes
Kleine friteuse 

Heb je thuis nog één van deze spullen die je

toch niet meer gebruikt, geef dan een
seintje aan:

materiaalploeg@gidsensintkatrien.be 

De leden en leiding zijn jullie dankbaar!



Wat?
Wie zijn wij?Zoek je nog extra hulp

op jouw feest, in de tuin
of met een verhuis

bijvoorbeeld?
Contacteer ons dan

zeker voor meer info! 

Volgende zomer
vertrekken wij, de jins, op
buitenlandse reis. Om dit
te financieren zijn we op
zoek naar centjes, wat we
dus hopen te sparen door

te helpen!

HULP GEZOCHT? 
De jins van scouts Jan-breydel en Gidsen Sint-

Katrien komen graag helpen!

Contact:
Astrid De Meulemeester
astrid.deme@gmail.com







Programma’s





Kapoenen
programma 

Zaterdag 24/02:
Thema-avond

(meer info volgt)

1/03-3/03:
Groepsweekend
(meer info volgt)

Zondag 10/03:
Vergadering

(14u-17u)

Zondag 17/03:
Vergadering

(14u-17u) 

Zaterdag 6/01:
Schaatsen (meer info volgt)

Zaterdag 13/01:  Avondvergadering  (18u-20u)

Zaterdag 27/01:

Avondvergadering
(18u-20u)

Zondag 4/02:
Vergadering

(14u-17u) 

Zondag 11/02:
Vergadering

(14u-17u) 

Zondag 18/02:
Vergadering

(14u-17u)

Zaterdag 20/01:Avondvergadering(18u-20u)



Zondag 24/03:
Vergadering

(14u-17u) 

Zondag 31/03:
Geen vergadering

(De leiding is op
weekend)

Zondag 7/04:

Geen vergadering

Zondag 14/04:
Vergadering

(14u-17u) 
(Paasvakantie)

Zondag 21/04:Vergadering
(14u-17u)

Vrijdag 26/04:
BINGO

(meer info volgt)

Zaterdag 27/04:DUOPARTY(meer info volgt)

Zondag 28/04:Geen vergadering(Leiding ruimt Duo enBingo op)

Kan je kapoen niet aanwezig
zijn bij één van onze films? 

Laat iets weten via: 
kapoenenleiding@gidsensintkatrien.be

of via Whatsapp



Vrijdag 1/03 tot Zondag
3/03: GROEPSWEEKEND
(zie poolshoogte) 

Zaterdag 27/01: Vergadering 18-20u 

Zondag 4/02: Vergadering 14-17u 

Zaterdag 20/01: Vergadering 18-20u 

 
Zaterdag 13/01: Vergadering 18-20u 

 

Zaterdag 6/01: Schaatsen (Zie poolshoogte) 

 

Zondag 11/02: Vergadering 14-17u 

           Zondag 1 8/02: Vergadering 14-17u 

Zaterdag 24/02: Vergadering 18-20u 



Zondag 7/04: GEEN vergadering 

Zondag 31/03: PASEN (geen vergadering) 

Zondag 14/04: Vergadering 14-17u 

Zondag 24/03: Vergadering 14-17u 

Vrijdag 26/04: B-I-N-G-O (zie poolshoogte) 

Zondag 10/03: Vergadering 14-17u 

Zondag 28/04: GEEN vergadering 

 
Zondag 17/03: Vergadering 14-17u 

Zaterdag 27/04: DUO-Party (zie poolshoogte) 







jogiprogramm
a

AI - wijze
inzoomen op eigen risico

Dit programma werd medemogelijk gemaakt door een AI fotogenerator.

“A circle of Christmas trees dancing.”

Zaterdag 20 januari, 18.00u - 20.00u

“Timothée Chalamet riding a unicorn on a

rainbow.” Zaterdag 13 januari, 18.00u - 20.00u

“An elephant playing accordion.”

Zondag 11 februari, 14.00u - 17.00 u

“Adele in a lobster costume.”

Zaterdag 27 januari, 18.00u - 20.00u

 “A deer on iceskates in the snow.”

Zaterdag 6 januari (meer info volgt via mail)

“Ed Sheeran training 10 cats.”

Zondag 4 februari, 14.00u - 17.00u



“The pope breakdancing”

Groepsweekend, 1 maart - 3 maart
(meer info volgt via mail)

“A scot in a rose”

Zondag 18 februari, 14.00u - 17.00u

“A panda as teacher.”

Zondag 10 maart, 14.00u - 17.00u

“Olivia Rodrigo training a dragon.”

Zaterdag 24 februari, 18.00u - 20.00u
(Thema-avond, meer info volgt)

“An easter bunny eating lots of chocolate.”

Zondag 31 maart, GEEN VERGADERING

Vrolijk Pasen!

“A group of aliens having a barbecue party

on the moon while wearing Hawaiian

shirts.”

Zondag 24 maart, 14.00u - 17.00u

“A penguin riding a unicycle while juggling watermelons.”

Zondag 17 maart, 14.00u - 17.00u



“People cleaning up after DUO PARTY”

Zondag 28 april, GEEN VERGADERING

“A depressed cat eating comfort food”

Zondag 7 april, GEEN VERGADERING

 “A giraffe in a top hat and a monocle, sipping tea with a group of

flamingos at a tea party

Zondag 21 april, 14.00u - 17.00u

                                        “A bunch of babies playing bingo.”

                                        Vrijdag 26 april, B-I-N-G-O

“A bunch of old people dancing on techno.”

Zaterdag 27 april, DUO PARTY

“A wizard riding a magical vacuum cleaner through a

rainbow-filled sky.”

Zondag 14 april, 14.00u - 17.00u

Bang geworden en durf je niet meer te komen? (of is er een

andere reden waarom je niet kan?)

Laat dan iets weten aan de leiding via WhatsApp of via mail:

jogileiding@gidsensintkatrien.be



7/4 cancel Hans!!!
geen veergadering 

31/3 Pasen
geen vergadering!

1/3-3/3 groepsweekend

24/2 thema-avond

27/1 vergadering

6/1 schaatsen:)

IDSKES



28/4 geen vergadering

27/4 DUOPARTY!!!

26/4 BINGO!!!!

14/4 vergadering

Werkvergaderingen 
voor Duo&Bingo in 
de paasvakantie:)



PLANNING
TWEEDE

SEMESTER JINS



7/04: GEEN VERGADERING

14/04: VERGADERING (14U-17U)

21/04: VERGADERING (14U-17U)

26/04: BINGOO!

27/04: DUO PARTY

28/04: GEEN VERGADERING 

4/02: VERGADERING (14U-17U)

11/02: VERGADERING (14U-17U)

16-18/02: OVERLEVINGSWEEKEND

24/02: THEMA-AVOND (ZIE EXTRA INFO)

1-3/03: GROEPSWEEKEND -> JINS IN LEIDING!

10/03: VERGADERING (10U-17U)

17/03: VERGADERING (14U-17U)

24/03: VERGADERING (14U-17U)

30/03: JINCAFÉ

31/03: PASEN (GEEN VERGADERING)

6/01: SCHAATSEN (ZIE EXTRA INFO)

13/01: AVONDVERGADERING -> JINS IN LEIDING!

20/01: AVONDVERGADERING – HET GROTE AZARA

VERJAARDAGSFEEST (20U-22U)

27/01: AVONDVERGADERING -> JINS IN LEIDING!



Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen 

Q 03 297 37 34 

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag 

Gesloten 
10:00-12:00 & 12:30-18:00
10:00-12:00 & 12:30-18:00
10:00-12:00 & 12:30-18:00
10:00-12:00 & 12:30-18:00
10:00-12:00 & 12:30-17:00
Gesloten 

Bestel je een pakje vanuit de regio Mechelen dan kan je het afhalen bij onze collega’s
van de Banier te Mechelen (Onze-Lieve-Vrouwestraat 34, 2800 Mechelen). 


